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Toen de vikingen vanuit Scandinavië Europees land
betraden vonden ze een stuk van een schatkaart. Op

dit stukje stond een groot kruis in het midden van
bebost gebied. 

Jarenlang werd er naar de rest van de kaart gezocht.
Het werd overgegeven van generatie op generatie, tot

uiteindelijk rond het jaar 1100 ook dat 1 stukje
verloren ging, samen met de vikingen.  

Sindsdien bestaat er een legende die zegt dat een
groep strijders, die innerlijk een echte viking

verscholen hebben, het stukje kaart terug kunnen
vinden rondom de rivier La Lomme. 

En de zoektocht kunnen beginnen naar de rest van
de kaart. 

Hebben jullie een viking verscholen diep in julliezelf?
Kunnen jullie ons helpen de schat te vinden?

We zien jullie daar!!
Nell, Odile, Nina, Pieter, Wout, August

Waar is de kaart



Woordje van de groepsleiding

Hier zijn al enkele belangrijke zaken die je zeker niet mag vergeten:
Verlies de deadline om je in te schrijven voor het scoutskamp niet uit
het oog! Dit jaar zullen de inschrijvingen verlopen via een Google-
formulier en de deadline hiervoor is maandag 1 juli. Ook het
inschrijvingsgeld (zie verder) moet ten laatste op deze dag gestort
zijn, anders kan je niet mee op kamp.
Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen en vul je medische fiche
online in tegen ten aatste maandag 1 juli! Op onze website
(https://www.scoutsvlierbeek.be/lidworden/medische-fiche/) vind je
extra uitleg. 
Verwittig je leiding op voorhand indien je zoon/dochter speciale
(medische) zorgen nodig heeft, zodat we hier rekening mee kunnen
houden.
Lees de algemene informatie rustig en aandachtig door.

Let op! Gidsen en Verkenners dienen over te schrijven op een aparte
rekening en mogen dit document negeren! Voor hen volgt er (vanuit de
leiding) een apart kampboekje.

Dag ouders en lid,
Goed nieuws! De maand juli is bijna in zicht, de vakantie staat om de

hoek, en dat betekent maar één ding: het absolute hoogtepunt van het
jaar… het Scoutskamp! De leiding is volop bezig met de

voorbereidingen voor een fantastisch kamp. Benieuwd waar we dit jaar
naartoe gaan? Lees dan snel 

verder ! De weerman heeft alvast in ons oor gefluisterd dat ze ons
prachtig weer beloven met hopelijk hier en daar een kleine regendruppel
ter verfrissing. Kortom, wij hebben er ontzettend veel zin in en hopelijk

jullie ook!
Dit kampboekje dient om je alvast een eerste idee te geven van wat je

te wachten staat. Mocht je achteraf nog vragen hebben, dan kan je
steeds je leiding of de groepsleiding contacteren

Veel leesplezier en tot binnenkort, wij kijken er alvast ongelooflijk hard
naar uit!

Een stevige linker van de groepsleiding,
Maarten, Jonas en Nelle



Algemene info
Voorwaarden 
Om mee op kamp te mogen, vragen we elk lid om jaarlijks
minstens 9 keer aanwezig te zijn op scoutsvergaderingen en
om ten minste aan één weekend deel te nemen voordat je op
kamp gaat met de scouts. Voldoende aanwezigheid zorgt
ervoor dat leiding en lid elkaar beter kennen en zorgt voor een
betere vertrouwensband en groepssfeer.

Inschrijvingen 
Inschrijven doe je als volgt:

Surf naar onze website (www.scoutsvlierbeek.be). Op de
website zal een link naar een inschrijvingsformulier te
vinden zijn dat je dient in te vullen. Dit formulier is open tot
en met maandag 1 juli. Elk lid dat mee op kamp wenst te
gaan moet tegen dan geregistreerd zijn.
Vervolgens schrijf je het juiste bedrag (zie verder) over op
naam van Scouts Vlierbeek op volgend rekeningnummer:
BE76 7343 4414 5295
Als mededeling vermeld je duidelijk de NAAM en TAK van
je kind.
LET OP: voor elk lid is er een aparte overschrijving nodig!
Elk lid dat meegaat op kamp dient ook ingeschreven te zijn
voor het scoutsjaar. Zo niet, is je kind niet verzekerd en
kan hij/zij niet mee op kamp
De medische fiche dienen per lid verplicht.            
nagekeken en geactualiseerd te worden. Op                      
de website is er een extra pagina met meer                  
uitleg hierover terug te vinden



Algemene info
Kampprijzen 
Graag ten laatste tegen maandag 1 juli, 23u59, het kampgeld
overschrijven:

Indien je gebruik maakt van verminderd lidgeld, zullen wij je
contacteren met het correcte bedrag. 
Maak je hier nog geen gebruik van, maar overweeg je dit wel?
Contacteer gerust de groepsleiding
(groepsleiding@scoutsvlierbeek.be) en dan bekijken we dit
graag samen.
 
Meisjes – en jongenskapoenen 90 euro
Kabouters en welpen 140 euro
Vossen en wolven 140 euro
Jonggidsen en jongverkenners 180 euro

Kampdata 
Meisjes – en jongenskapoenen

woensdag 24 juli t.e.m. maandag 29 juli
Kabouters en welpen 

maandag 22 juli t.e.m. maandag 29 juli
Vossen en wolven 

maandag 22 juli t.e.m. maandag 29 juli
Jonggidsen en jongverkenners 

vrijdag 19 juli t.e.m. maandag 29 jul



Algemene info
Brief suren 
Brieven met nieuws over het thuisfront zijn zeker welkom en
kan je sturen naar volgend adres:
Scouts Vlierbeek
Naam + tak (bv: Jan Janssens + kabouter)
Impasse de la Boverie
5580 Han-sur-Lesse

Vertrek en vervoer 
Kapoenen komen rechtstreeks naar het kampterrein met
eigen vervoer. Om 12 uur worden de leden op het
kampterrein verwacht. Om het carpoolen te bevorderen zal je
eind mei een onlinedocument terugvinden. Dat online
document verspreiden we via mail en de website. In dat
document kunnen ouders met vrije zitplaatsen invullen
hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in zijn/haar auto en 
contactgegevens doorgeven. Op die manier kan je zelf
contact opnemen met andere ouders en hoef 
je geen verlof te nemen om je zoon/dochter naar het
kampterrein te brengen.

Kabouters, welpen, vossen, wolven, jonggidsen en
jongverkenners spreken op de datum van 
vertrek af aan de Westerpoort om 9 uur. Zorg dat je             
hier op tijd bent! Graag de volgende voorwaarden
respecteren: elke kabouter, welp, vos, wolf,                   
jonggids, jongverkenner is tijdens het 
kamp van 2024 verplicht gebruik te maken van.                    
het busvervoer en de kost van het busvervoer wordt 
verrekend in de kampprijs.



Algemene info
Einde en ophalen 
Alle leden mogen opgehaald worden op maandag 29 juli om 13
uur op het kampterrein. Probeer 
zoveel mogelijk te carpoolen, want busvervoer wordt niet
voorzien door de scouts. De ouders mogen 
helpen met het dragen van de bagage na het signaal van de
groepsleiding. Alle spullen zoals gamellen 
en bestek zullen zo goed mogelijk samengelegd worden zodat
er niet meer door materiaal gezocht 
hoeft te worden. ID-kaarten en fiscale attesten worden op
voorhand aan het lid gegeven en in de 
toiletzak gestoken.
 
Medische fiche 
De medische fiches moeten verplicht voor elk lid nagekeken en
vernieuwd worden. Vul de medische 
fiche volledig in op de groepsadministratie van Scouts & Gidsen
Vlaanderen. Op onze website is een 
stappenplan dat je kan volgen. Een afgedrukte versie voor op
kamp wordt voorzien door de 
groepsleiding.



Algemene info
Noodgevallen 
Bij noodgevallen tijdens kamp kan je steeds bellen naar de
groepsleiding:
Nelle Vandermeulen +32 493 53 93 62
Maarten Verbist +32 483 18 26 86

Kampadres 
Rue du Beau sejour
5580 Han-sur-Lesse
50°08'11.8"N 5°10'58.3"E

In Han-sur-Lesse zelf zullen “Vlierbeek” pijlen
ophangen tot aan het kampterrein.
Rij voorzichtig en tot dan!



Naam: Nina Noels
Totem: toegewijde uil
Leeftijd: 19 jaar
Lievelingseten: vindaloo met naan
Weetje over jezelf: mijn hart ligt aan de verkeerde kant 
Favoriete scoutservaring: op een heel warme ochtend
alleen wakker worden in de tent en ontdekken dat
iedereen buiten is gaan liggen door de warmte 
Hiervoor mag je mij wakker maken:  Om op reis te
vertrekken
Viking kreet: AAAAAHHHHH

Wie is wie

Naam: August
Totem: levenslustige vos
Leeftijd: 20
Lievelingseten: chilli con carne
Weetje over jezelf: Ik heb een marathon gelopen 
Favoriete scoutservaring: jinkamp
Hiervoor mag je mij wakker maken:  brand
Viking kreet: bomboclaat

Leiding



Wie is wie
Naam: Wout Scholson
Totem: Nuchtere Argali 
Leeftijd: 22 winters
Lievelingseten: Wortelpurree met köttbullar 
Weetje over jezelf: Als kind heb ik ooit met een beer
geworsteld, echt waar
Favoriete scoutservaring: Vlotten bouwen op de rivier
Hiervoor mag je mij wakker maken:  Een raid op
Engeland per draka
Viking kreet: Bedre en vaskebjørn i hånden end ti i dit
telt.

Naam: Odile Van Dyck
Totem: wilskrachtige Nandoe
Leeftijd: 19
Lievelingseten: pad tai 
Weetje over jezelf: ik ben al vijf jaar veganistische en
eet vooral gras 
Favoriete scoutservaring: subtropische zwemparadijs
in Sofia!!!!
Hiervoor mag je mij wakker maken:  vulkaanuitbarsting
Viking kreet: watheeell

Leiding



Wie is wie
Naam: Bjorn ironside
Totem: feneksiaanse lijster 
Leeftijd: 18
Lievelingseten: paarden vlees met eieren en kip
Weetje over jezelf: elke winter verenig ik mezelf terug
met de wildernis en leef ik op wat ik vang 
Favoriete scoutservaring: buitenlands kamp met de jin
Hiervoor mag je mij wakker maken:  natuurlijke
mineralen 
Viking kreet: what happens in valhala stays in valhala

Naam: Nell
Totem: Frivool dwerghert
Leeftijd: 19
Lievelingseten: macaroni
Weetje over jezelf: ik heb 5 konijnen die vrij in mijn
living rondlopen
Favoriete scoutservaring: driedaagse in de rivier
Hiervoor mag je mij wakker maken:  pannenkoeken
met ijs 
Viking kreet: row it like you stole it!

Leiding



Wie is wie
Naam: Obim
Totem: Ontembare Leeuw
Leeftijd: 23
Lievelingseten: Coquilles Saint Jaques
Weetje over jezelf: Ik heb ooit op de pretroulette
gezeten
Favoriete scoutservaring: buitenlands kamp
Hiervoor mag je mij wakker maken:  tiramisu 
Viking kreet: Brother Ugh!

Naam: Arne
Totem: Magistrale baviaan
Leeftijd: 21
Lievelingseten: Vis van de markt
Weetje over jezelf: Arne is een Viking naam
Favoriete scoutservaring: jinkamp
Hiervoor mag je mij wakker maken:  Als de rode
duivels spelen
Viking kreet: who’s gonna carry the boats!

Fouriers 



Wie is wie

Naam: Minne
Totem: Knusse Kwikstaart
Leeftijd: 18
Lievelingseten: frietjes met stoofvleessaus en majo
Weetje over jezelf: ik had ooit een varken als huisdier 
Favoriete scoutservaring: buitenlandskamp
Hiervoor mag je mij wakker maken:  een goeie gossip
Viking kreet: aanvalleuuu

Naam: Warre
Totem: aimabele sprinkbok
Leeftijd: 18
Lievelingseten: Durum kebab met samoerai 
Weetje over jezelf: ik heb twee verschillende
voetmaten
Favoriete scoutservaring: gelift naar de zee in een Tesla
Hiervoor mag je mij wakker maken:  nachtelijke duik in
het water
Viking kreet: Never back down, never whaaat!

Jin 



Wie is wie
Naam: Tieme
Totem: Joyeuse Schildpad
Leeftijd: 18
Lievelingseten: Pizza Quattro Stagionni
Weetje over jezelf: ik ben ooit een insane goeie rapper
tegengekomen in Leuven (#dworfi)  
Favoriete scoutservaring: Boefwedstrijd
Hiervoor mag je mij wakker maken:  als ohl een match
wint, laat mij dus maar vooral slapen!! 
Viking kreet: Al wat niet Viking is! Sla dood!

Jin 



KLEREN
Scoutsuniform  
Lange broeken 
Korte broeken 
T-shirts 
Truien
Dikke truien 
Onderbroeken 
Kousen 
Regenkledij 
Zwemkledij 
Viking verkleedkleren

SCHOENEN
Stapschoenen 
Gemakkelijke schoenen 
Watersandalen
Laarzen

HYGIENEN 
Tandenborstel 
Tandpasta 
Haarborstel
Shampoo
Zeep
Zonnecrème 
Aftersun
Handdoek 
Muggenspray 
Lippenbalsem

Meeneemlijst
ALLERLEI 

Petje 
Zonnebril 
Gamel, bestek, beker en
keukenhanddoek 
Boek/strip 
Papier, enveloppes (met
adres) en postzegels 
Kleine rugzak 
Drinkbus 
Identiteitskaart 
Medicatie (vertel zeker
aan de leiding wat je moet
nemen!) 
Wit T-shirt dat bedrukt
mag worden

SlAAPSPULLEN 
Slaapzak 
Matje of luchtmatras 
Kussen 
Pyjama 
Zaklamp

Zet overal je naam op!!!



Wat neem je
 NIET mee

Veldbed 
2-persoonsluchtmatras 
Snoep 
Telefoon
Horloge
Andere elektronica 
Gevaarlijke voorwerpen (zoals een bijl)



Ik zeg wat ik voel, gruwel van vals gezweer. Ik
bereik eerlijk mijn doel zonder dat ik iemand

bezeer.
Ik respecteer alles wat leeft en de kracht die

leven geeft.
Ik voel me één met de wereld om me heen.
Hou niet van nep, deel alles wat ik heb want

niemand is 
alles niemand is niets iedereen is altijd iets.

Sjorren
Alle knopen en een kruissjorring

Belofte 



Avondlied
Het Avondlied mag bij elk afsluiten van de

dag, vergadering, weekend of kamp
gezongen worden. Het moet echter op de

avond van de beloftes na de beloftes. 

O Heer, d'avond is neergekomen, de zonne
zonk, het duister klom. De winden

doorruisen de bomen en verre sterren staan
alom... Wij knielen neer om u te zingen in 't
slapend woud ons avondlied. Wij danken u

voor wat we ontvingen, en vragen, Heer,
verlaat ons niet! Scouts en leiding knielen

wij neder, door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee en sterren
staren teder. Geef ons Heer, zegen en rust

en vreê.



Spelletjes
Zoek de 8 verschillen 

Woordzoeker 



Wij hebben er al zin in. 
Tot dan!!!

Nell, Odile, Nina, Pieter, Wout, August


