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Beste Jonggidsen,
Er is iets mis, er is iets echt niet pluis. We zitten met
een groot probleem. Tijd is een illusie, dat weten we
ondertussen allemaal, maar sinds kort weten we meer.
BELANGRIJK: Deze boodschap is strikt geheim en
uiterst verborgen. Niemand, maar dan ook
NIEMAND mag te weten komen dat jullie,
wetenschappers van het heden, verleden en de toekomst,
hier mee bezig zijn! We moeten het tegengaan en dan
wel NU! De tijd verdwijnt. Langzamerhand
verdwijnt het verleden. Jullie moeten terugreizen om
terug te halen wat bijna verloren is, en snel! Straks is er
geen heden meer om naar terug te keren. Wij rekenen op
jullie. Jullie zijn onze enige hoop op een toekomst, dus
doe jullie stapschoenen aan, pak jullie rugzak in en
maak je klaar voor het avontuur van je leven. Klaar
om de waarheid onder ogen te komen en de wereld te
redden.
Wij wachten op jullie,
De leiding
(Ferre, Tobe, Marthe, Minne & Katelijne)



Woordje vooraf van de groepsleiding 
Beste leden, beste ouders, 

Liefste lid, nu jij dit boekje in handen hebt, valt het niet meer te ontkennen:
binnenkort gaan we op kamp en jij mag met ons mee! Het doet ons veel plezier om

jullie al zo enthousiast te zien. Samen met de leidingsploeg gaan we er een
onvergetelijk kamp van maken. 

Beste ouders, bedankt voor het vertrouwen dat jullie dit jaar (opnieuw) in ons
stellen! We zullen goed zorg dragen voor jullie kroost en ons uiterste best doen om

hen een fantastisch kamp te bezorgen. 
Dit kampboekje geeft je alvast een eerste idee van wat je te wachten staat. Mocht
je achteraf nog vragen hebben, dan kan je altijd de takleiding of de groepsleiding

contacteren. 
Wat het weer betreft: we hebben voor dit jaar veel zon en af en toe een koele bries
besteld bij Jacotte, en ze laat ons weten dat ze haar best zal doen om onze wens te

vervullen! 
Hier zijn enkele belangrijke zaken die je zeker niet mag vergeten: 

Dinsdag 1 juli – deadline inschrijving kamp + deadline overmaken
inschrijvingsgeld. 

Meer info, zie verder 
Vergeet je identiteitskaart niet mee te nemen en vul je medische fiche online in

tegen ten laatste dinsdag 1 juli! Op onze website
(https://www.scoutsvlierbeek.be/lidworden/medische-fiche/) vind je extra

uitleg. 
Verwittig de takleiding ruim op voorhand indien je zoon/dochter speciale

(medische) zorgen nodig heeft, zodat zij hier rekening mee kunnen houden.
Samen zorgen we ervoor dat het een veilig en gezellig kamp wordt voor

iedereen. 
Lees de algemene informatie rustig en aandachtig door. 

Ons kamp zal dit jaar doorgaan in Graide, een deelgemeente van Bièvre, 20
kilometer boven Bouillon. 

https://www.scoutsvlierbeek.be/lidworden/medische-fiche/


Wist je dat? Tijdens onze tocht door de prachtige streek van Bièvre, stuiten we op
een bijzondere plek: de Fontaine Saint-Furcy. Volgens de traditie zou de heilige

Furcy, tijdens zijn doortocht door Gallië rond 650, deze bron hebben doen
ontstaan. Het verhaal gaat dat hij op een rots sloeg en er prachtig zuiver water

naar boven kwam. Het dorp Bellefontaine werd later niet ver van deze bron
gebouwd. 

Waterbronnen met helende eigenschappen hebben altijd al veel mensen
aangetrokken. Een bijzonder verhaal vertelt hoe een vrouw met eczeem volledig
genas nadat ze haar hand in de bron had ondergedompeld. Sindsdien worden er

regelmatig bedevaarten georganiseerd ter ere van de heilige Furcy. Vroeger
kwamen landbouwers uit de streek in september samen om te bidden voor de

bescherming van hun vee. Ze namen een gezegend plaatje met de afbeelding van
de heilige mee en hingen dit op bij de ingang van hun stallen. 

Ons kampterrein in Graide ligt op ongeveer twee uur wandelen van de Fontaine
Saint-Furcy. 

In tijden van tegenspoed zal de groepsleiding zich blootvoets en ongewapend naar
de bron begeven om raad te vragen aan de heilige Furcy. 

Veel leesplezier en tot binnenkort! Wij dromen stiekem al over de geur van
versgemaaid gras, knetterende kampvuren en volle HUDO’s! 

Een stevige linker van de groepsleiding, 
Emiel, Tonya, Jan 



 Algemene informatie  
Voorwaarden om mee te gaan op kamp 

Om mee op kamp te kunnen, vragen we dat elk lid tijdens het scoutsjaar minstens 9
keer aanwezig is op een vergadering én minstens één weekend meegaat. Zo leren

leden en leiding elkaar beter kennen, groeit het vertrouwen en bouwen we samen aan
een sterke groepssfeer. 

Inschrijvingen  
Inschrijven voor het kamp doe je zo: 

Ga naar onze website (www.scoutsvlierbeek.be) en klik op de link naar het
inschrijvingsformulier. 

 Het formulier blijft open tot en met dinsdag 1 juli. 
 Let op: elk lid dat mee op kamp wil, moet vóór die datum geregistreerd zijn. 

 Vul het formulier apart in voor elk kind. 
Schrijf het juiste kampbedrag over (zie info verderop) op naam van Scouts

Vlierbeek, 
 op rekeningnummer: BE76 7343 4414 5295 

 Vermeld in de mededeling duidelijk de NAAM en TAK van je kind. 
 Belangrijk: doe een aparte overschrijving per kind. 

Zorg dat je kind ook ingeschreven is voor het scoutsjaar. 
 Is dat niet het geval, dan is je kind niet verzekerd en kan hij/zij niet mee op

kamp. 
Controleer en actualiseer de medische fiche van je kind. 

 Dit is verplicht voor elk lid. Op onze website vind je een aparte pagina met
meer uitleg. Dit is belangrijk voor de veiligheid van je kind en die van de

leiding. 
Als je kind medicatie nodig heeft, schrijf dit dan op de medische fiche en neem

zeker contact op met de leiding en geef de medicatie bij vertrek af aan de leiding! 

http://www.scoutsvlierbeek.be/


Kampprijzen  
Kampgeld overschrijven – ten laatste op dinsdag 1 juli om 23u59 

Gelieve het kampgeld voor maandag 1 juli om 23u59 over te schrijven. 
 De overschrijving gebeurt per kind, op het rekeningnummer van Scouts Vlierbeek: 

 BE76 7343 4414 5295 
 Vermeld zeker de NAAM en TAK van je kind in de mededeling. 

Maak je gebruik van verminderd lidgeld? Dan nemen wij contact met je op met het
gecorrigeerde bedrag. 

 Denk je eraan om hier gebruik van te maken, maar deed je dat tot nu toe nog niet?
Stuur gerust een mailtje naar groepsleiding@scoutsvlierbeek.be – we bekijken dit

graag samen met jou. 
Bedragen per tak: 

Meisjes- en jongenskapoenen: 93 euro 
Kabouters en welpen: 145 euro 

Vossen en wolven: 145 euro 
Jonggidsen en jongverkenners: 187 euro 

Gidsen en verkenners: 187 euro 

Kampdata 
Meisjes – en jongenskapoenen donderdag 24 juli t.e.m. dinsdag 29 juli 

Kabouters en welpen dinsdag 22 juli t.e.m. dinsdag 29 juli 
Vossen en wolven dinsdag 22 juli t.e.m. dinsdag 29 juli 

Jonggidsen en jongverkenners zaterdag 19 juli t.e.m. dinsdag 29 juli 
Gidsen en verkenners                                                   zaterdag 19 juli t.e.m.

dinsdag 29 juli 
 
 

mailto:groepsleiding@scoutsvlierbeek.be


Medische fiche  
Voor elk lid moet de medische fiche verplicht nagekeken en geüpdatet worden. 

 Vul deze fiche volledig in via de groepsadministratie van Scouts & Gidsen Vlaanderen. 
Op onze website vind je een handig stappenplan om je hierbij te helpen. 

De groepsleiding zorgt voor een geprinte versie die meegaat op kamp – dat hoef je dus zelf
niet te doen. 

Moet je kind medicatie innemen tijdens het kamp? Schrijf dit dan op de medische fiche en
neem zeker contact op met de leiding. Geef de medicijnen dan bij vertrek af samen met een

briefje waarop duidelijk staat: 
Welke medicatie het is 

Hoe vaak en wanneer deze moet worden ingenomen 
Zo kan de leiding dit goed opvolgen en correct toedienen. 

Heeft je kind speciale zorgnoden, voedselallergieën, intoleranties of kan het bepaalde
activiteiten niet meedoen? 

Laat dit dan (ruim) op voorhand weten aan de leiding. Zo kunnen we hier op kamp goed
rekening mee houden en zorgen voor een veilige en fijne ervaring voor iedereen. 

Post  
De leden vinden het altijd fijn om brieven te ontvangen tijdens het kamp! Je kunt post

versturen naar: 
 

Scouts Vlierbeek 
“Naam + Tak ontvanger” 

Rue du Progrès 125 
5555 Graide 

Bievre - België 
 

Belangrijk: 
Verstuur je post zo vroeg mogelijk. Zo is de kans het grootst dat we de post tijdens

het kamp aan de ontvanger kunnen bezorgen. 
Deel geen gevoelige informatie of informatie die sterke emoties kan opwekken bij de
ontvanger via de post. Als het noodzakelijk is dat je kind deze informatie krijgt,
kun je de groepsleiding bellen. Wij zullen deze informatie op een gepast moment

meedelen. 
 



Vertrek en vervoer 
Kapoenen komen rechtstreeks naar het kampterrein met eigen vervoer. 

 Ze worden om 12 uur verwacht. 
 Om het carpoolen te vergemakkelijken, vind je eind mei een onlinedocument via

mail en op de website. In dit document kunnen ouders met vrije zitplaatsen
invullen hoeveel plaatsen er nog beschikbaar zijn in hun auto en hun

contactgegevens doorgeven. Zo kun je zelf in contact komen met andere ouders en
hoef je geen verlof te nemen om je zoon/dochter naar het kampterrein te brengen. 
Kabouters, welpen, vossen, wolven, jonggidsen en jongverkenners verzamelen om 9

uur aan de Westerpoort op de vertrekdatum. 
Zorg ervoor dat je op tijd bent! 

Let op: Alle kinderen van deze takken moeten verplicht gebruik maken van het
busvervoer naar het kamp. De kosten voor het busvervoer zijn inbegrepen in de

kampprijs. 
De givers gaan dit jaar op kamp met de trein. De giverleiding bezorgt jullie

binnenkort meer info. 
 

Einde en ophalen 
Alle leden kunnen op dinsdag 29 juli om 13 uur opgehaald worden op het kampterrein. 
 We vragen jullie om zo veel mogelijk te carpoolen, aangezien er geen busvervoer wordt

voorzien door de scouts. 
Wacht om uw kind te begroeten tot het kamp is afgesloten in het groot vierkant. Na

het signaal van de groepsleiding kunnen ouders hun kinderen enthousiast gaan
opzoeken en helpen met het dragen van de bagage. Het eetgerei van de leden kan

opgehaald worden bij de fourage. 
ID-kaarten en fiscale attesten worden vooraf aan het lid gegeven of in de toiletzak

gestoken. 
Noodgevallen 

Bij noodgevallen tijdens kamp kan je steeds bellen naar de groepsleiding: 
Jan Fierens: +32 471 74 14 27  
Emiel Verlé: +32 472 25 94 46 

Tonya Maertens: +32 473 85 04 63 



Kampadres  
We gaan dit jaar op kamp in Graide, een deelgemeente van Bièvre. 

Adres: Rue de Gedinne 5555 Bièvre 

Google Maps Plus code: X324+XC Bièvre (geef deze code in in de zoekbalk
van Google Maps) 

Wanneer je in de buurt van het kampterrein komt, zullen er wegwijzers
hangen met “Vlierbeek”. 

Afbeelding 

Rij voorzichtig en tot dan! 



Slaapgerief:
Slaapzak 
Matje (geen veldbed!)
Kussen 
Knuffel
Pyjama 
Dekentje

Allerlei: 
Gamel/plastic bord 
Beker en bestek
Keukenhanddoek
Drinkbus
Identiteitskaart 
Eventuele medicatie 
Zaklamp + batterijen 
Strips, boekjes 
Pen, stiften, papier, enveloppen,
adressen, postzegels 
Rugzakje (totemisatie)

Kledij: 
Ondergoed
Korte en lange sokken 
Wandelkousen 
Lange broeken
Korte broeken/rokjes
Dikke/ dunne truien 
T-shirt/topjes 
Witte t-shirt (die bedrukt mag
worden)
Scoutshemd + das
hoofddeksel zon 
Bikini/badpak 
Regenjas 
Verkleedkleren uit je favoriete
tijdperk

Toiletgerief: 
Tandenborstel 
Tandpasta 
Bekertje 
Kam/borstel, rekkers 
(ecologische) Shampoo en zeep 
Grote handdoek
Washandje 
Maandverband/tampons 
Zonne-crème 
After-sun 
Anti-insecten zalf/-spray
(Compeed) pleisters 

Schoeisel: 
Stapschoenen
Speelschoenen
Waterschoenen 
Eventueel laarzen 
Slippers/espadrilles 

Verboden op kamp: 
Waardevolle voorwerpen: GSM,
horloge, ...
Snoep
Geld



Naam: Jurassic Marth

Leeftijd: 22

Totem: Allumieuze Fura

Favoriet tijdperk: het trias-tijdperk waarin de dino’s rondliepen

Lievelingseten: hete bliksem

Je mag me altijd wakker maken voor: een kaassoufflé

Favoriete quote: een beetje gek zijn doet geen pijn

Wie is wie?

Naam: Natobeon Bonaparte

Leeftijd: 9 686 223,11  minuten

Totem: Flaueuze Kauw

Favoriet tijdperk: de Franse Revoutie

Lievelingseten: Ossentong in madeirasaus

Je mag me altijd wakker maken voor: samen met tante Els
Ossentong in madeirasaus te eten

Favoriete quote: wie het laatst lacht, denkt het traagst



Naam: Catharina

Leeftijd: 18

Totem: Cascadische Distelvink

Favoriet tijdperk: de Middeleeuwen

Lievelingseten: Macaroni

Je mag me altijd wakker maken voor: uv hoger
dan 7 

Favoriete quote: Volgt uw dromen gelijk een
pelgrim zijn heilig pad, want zij wijzen u de
weg naar 't ware koninkrijk des harten.

Wie is wie?

Naam: Minnehotep 

Leeftijd: 19 

Totem: Knusse Kwikstaart

Favoriet tijdperk: Egyptenaren

Lievelingseten: pizza 

Je mag me altijd wakker maken voor: een ritje langs de
Nijl 
Favoriete quote: Waarom moeilijk doen als het ook
makkelijk uitstellen kan?



Naam: Frans Ferredinand

Leeftijd: 22 koude winters

Totem: Gelukzalige Hazewind

Favoriet tijdperk: Middeleeuwen

Lievelingseten: Pizza mafioso van De Nijl

Je mag me altijd wakker maken voor: Als het huis in brand staat.

Favoriete quote: Als je één goal meer maakt dan de ander, dan win je.

Wie is wie?

Naam: Anna Van Mexicos 

Leeftijd: 74 seizoenen

Totem: sylvanische patrijs

Favoriet tijdperk: de Maya’s

Lievelingseten: Mexicaanse schotel

Je mag me altijd wakker maken voor: een
ochtendwandeling door de jungle naar de tempel om
de goden te eren

Favoriete quote: Aie caramba



Naam: Liene Blondé

Leeftijd: 18

Totem: Zonovergoten Zebra

Favoriet tijdperk: cowboys en indianen

Lievelingseten: balletjes in tomatensaus van oma

Je mag me altijd wakker maken voor: Dubai chocolade taart

Favoriete quote: Leef alsof het je laatste dag is!

Wie is wie?

Naam: BakGio de Bak’Har

Leeftijd: 22 jaar

Totem: Sensibele Stern

Favoriet tijdperk: Prehistorie

Lievelingseten: Kapsalon kebab mayonaise van De Nijl

Je mag me altijd wakker maken voor: De wedergeboorte
van de mammoet

Favoriete quote: Een nee heb je, een ja kan je dreigen.



Naam: Frerik

Leeftijd: 24 lentes

Totem: Stoeiende Gnoe

Favoriet tijdperk: Prehistorie

Lievelingseten: Een late-night quinoaslaatje

Je mag me altijd wakker maken voor: Wat restjes 
naar de givers te brengen

Favoriete quote: Schoon van ver maar ver van schoon

Wie is wie?

Naam: Jorbin

Leeftijd: 21 jaar

Totem: Parate Spinaap 

Favoriet tijdperk: Prehistorie

Lievelingseten: bbq chicken domino's

Je mag me altijd wakker maken voor:  Een stuk vlees  

Favoriete quote: De aanhouder wint



Het avondlied

O Heer,
d'avond is neergekomen,

de zonne zonk, het duister klom.
De winden doorruisen de bomen
en verre sterren staan alom ...

Wij knielen neer om u te zingen
in 't slapend woud ons avondlied.

Wij danken u voor wat we ontvingen,
en vragen, heer, verlaat ons niet!

Scouts en leiding knielen wij neder,
door de stilte weerklinkt onze beê
Luist'rend fluist'ren kruinen mee

en sterren staren teder.
Geef ons Heer, zegen en rust en

Vreê.



Wij zijn jonggidsen 

Wij wagen het avontuur 

Wij zijn vriendinnen en willen eerlijk

zijn met elkaar 

Wij willen samen werken en beslissen 

Wij zeggen onze mening en luisteren

naar die van anderen 

Zelf zet ik al eens de eerste stap 

Ik help graag waar ik kan 

Ik wil winnen en kan verliezen 

Ik respecteer wat waardevol is: de mens,

de natuur en het materiaal 

De leidings voorbeeld zal ons hierbij

helpen. 

Belofte



Timmermanssteek = beginknoop

Mastworp = eindknoop

Platte knoop

Knopen



Spelletjes



Spelletjes






